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Fijn dat je er bent!

Elke kerkdienst worden dezelfde dingen gezegd of gedaan.
Dat noemen we de liturgie of orde van dienst.

In de kerkboekjes zullen we steeds een onderdeel uitleggen.

De Tien Geboden.

In bijna elke morgendienst wordt de wet voorgelezen; De
tien geboden die God aan Mozes gaf voor de Israélieten.
Maar voor ons zijn ze ook nog steeds erg belangrijk! Als
iedereen zich aan die wetten zou houden, zou het een stuk
fijner zijn om op deze aarde te leven.

Waar word jij verdrietig van?

1. Als mensen slechte dingen over God zeggen of vloeken?
2. Als je gepest wordt?

3. Als je fiets gestolen is?

4. Als je ouders niet meer bij elkaar willen wonen?

5. Als anderen nare dingen over je vertellen die

niet (of misschien wel) waar zijn?

6. Als je tegen iemand gelogen hebt?

Als de mensen zich aan de regels zouden houden zou je hier
dus niet meer verdrietig door worden. Dat is wat God wil.
Hij wil dat jij veilig en blij kunt leven.

Maar....... als we heel erg ons best doen, dan kunnen we nog
niet alle regels houden. Gelukkig mogen we dat tegen God
zeggen en als we Hem dat vragen wil Hij het ons vergeven.
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' Gebed

Bijbellezen

Dit staat in:
Oude Testament
Nieuwe Testament

Preek
Wat vertelt de dominee?
Kun je een paar dingen opschrijven?
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