KERKBOEKIE

Hervormde gemeente Brandwijk

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!
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............................................................................................................. il Zingen
Tien Geboden




Fijn dat je er bent!

Elke kerkdienst worden dezelfde dingen gezegd of gedaan.
Dat noemen we de liturgie of orde van dienst.

In de kerkboekjes zullen we steeds een onderdeel uitleggen.

Votum en Groet
De dominee zegt namens de mensen in de kerk:

,»Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde
gemaakt heeft”

Uit deze zin weten we dat we in de naam van de Heere
samenkomen. We zijn niet zomaar een groep mensen, maar
mensen die God willen dienen. Weet je welke Heere?

De Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal
niet loslaten wat Zijn hand begonnen is. Dit heet het Votum.
Eigenlijk een soort belijdenis.

Daarna brengt de dominee een groet van God aan de
gemeente: Genade zij u en vrede van God de Vader, door
onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de
Heilige Geest. Amen.

Mooi he, zoals Jezus zijn discipelen groette

Er is ook een wat moeilijker groet: Genade en vrede van
Hem, Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven
geesten, die voor Zijn troon zijn en van Jezus Christus, de
getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de
overste van de koningen der aarde.
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' Gebed

Bijbellezen

Dit staat in:
Oude Testament
Nieuwe Testament

Preek

Wat vertelt de dominee?
Kun je een paar dingen opschrijven?
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