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Fijn dat je er bent!

Elke kerkdienst worden dezelfde dingen gezegd of
gedaan. Dat noemen we de liturgie of orde van dienst.
In de kerkboekjes zullen we steeds een onderdeel
uitleggen.

De zegen. ‘ ’

Aan het eind van de dienst, als we al staan, krijgen we
de zegen mee.

De dominee zegt dan:

,De Heere zegene U en behoede U. Hij doe Zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffe Zijn
aangezicht over u en geve u vrede. Amen.” (Numeri 6:24-26)
Of

,De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.” (2 Korinthiérs 13:12-13)

Jij gaat weer naar huis en God belooft dan dat Hij Zijn
gezicht naar je toekeert, Hij kijkt naar je en Hij wil bij je
zijn, met de Heilige Geest.

Hij laat je niet alleen naar huis gaan, Hij gaat mee, ook
als je morgen naar school gaat.

Fijn is dat!
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Dit staat in:
Oude Testament
Nieuwe Testament

Preek

Wat vertelt de dominee?
Kun je een paar dingen opschrijven?




	Pagina 1
	Pagina 2

