
Wat is de doop?
De doop is een teken van wat God aan jou beloo�:

dat Hij voor je wil

al je                                                           wil vergeven

en je leven helemaal                                                wil maken.

Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten
met modder, zand en water speelde.. 

Dan heb je                                                    nodig! 

Want water maakt je weer schoon. 

De doop laat ons Gods grote liefde zien:

God de                                                    roept je bij je naam

Hij zegt: je bent van Mij!
Hij beloo� dat Hij voor je zorgen wil.

beloo� dat Hij al je zonden wil vergeven,
omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis gedragen hee�.

God de

God de Heilige

wil in je hart wonen
om je te leren leven zoals God het wil. 

In de doop maakt God een vaste afspraak met jou,
die al�jd blij� bestaan. De Bijbel noemt die afspraak 

een

Dat verbond vraagt om een antwoord van jou… 
De HEERE wil zo graag dat jij  

Dat je erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt.
Dat je Hem volgt, met Hem wandelt,
iedere dag van je leven.

z

fH j l

fl

v

w

g

1 

1 

 2 

 2 3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Zingen

Zegen

Gebed

Zingen

Bijbellezen
 

Collecte

Zingen

Gebed

Preek

Zingen

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
hee� de steen genomen van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig lee�, 
die mij hee� genezen, die mij vrede gee�? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer

ZINGEN



N D V A D E R E G T T R  
Z N E A W O U D E R S D  
Z O N D A G K E B E I N  
V D N L S F D E O K N D  
E O D D S F D N R N E O  
R M T S E R E U E K O O  
G I E I N N J R N Z P P  
E N L D O P E N S I N V  
V E L S O D C K N N I O  
I E N O N T V A N G E N  
N D D I T T H H E E U T  
G A K W A T E R E N W P 

Streep de volgende woorden weg: 

 

doopvont, geboren, water, vader, ontvangen, 
opnieuw, dominee, ouders, liefde, wassen, 
dopen, kerk, vergeving, zonden, kinderen, 
zondag, zingen, doopjurk. 
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Doopdienst! LITURGIE ZINGEN

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Zingen paasliederen

Mededelingen

Zingen

Zingen

Doop

Doopformulier (lezen, bidden)

Ik doop u in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Waar denk je aan bij dopen?

Geprezen zij de Heer die eeuwig lee�.
Die vol on�erming ieder troost
en alle schuld vergee�.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen hee�.

Refrein. 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.  

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt
eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht. 

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Refrein



Naam:

Datum:1 april 2018

Dominee: Jongkind

PASEN 2018
Hervormde gemeente Brandwijk

ASENAROP WEG  PNA

met

Vul jij het juiste woord in.
Kies uit: slenteren - wandelen - rennen

ezusJ
. . . . . . . . 

Ik ben een nieuw mens, ik ga....

Schrijf hier woorden die erbij horen,
zie ook Galaten 5:22

hoop

overwinning

& doopdienst



Fijn dat je er bent!

doop & dood

Romeinen 13:13

Zoek op:
Wat hoort bij het oude leven?

Schrijf op:
Romeinen 6:4:

Zoek op:
Wat hoort bij een nieuw leven?

Galaten 5:22

Het is vandaag een bijzondere zondag!
Er worden kleine kinderen gedoopt en
het is Pasen:
Jezus was dood, maar wordt weer levend!

Het gaat vandaag over ...

Die 2 woorden lijken op elkaar, het is maar 1 
letter verschil, als je 1 letter omdraait, staat er 
hetzelfde.

Vandaag is de boodschap

Klopt dat wel?
Het is vandaag 1 april.....
maar dat is toch zeker geen grap?

Nee, het is bloedserieus!

Na de doop en na de dood, begint een nieuw 
leven!

Jezus was dood, maar leeft!
Als je gedoopt bent, begint een nieuw leven!

Dat is moeilijk om te begrijpen, ook de 
Romeinen begrepen dat niet. Daarom schreef 
Paulus hen een brief om dat uit te leggen. De 
dominee gaat het ons uitleggen.

Dit is een moeilijk stukje uit de brief aan de Romeinen. 
Veel Romeinen begrepen niet dat je als gedoopt bent, 
je met Jezus aan de zonde bent gestorven.
Je kunt niet gewoon door kunt gaan met je oude leven.
Je begint een nieuw leven! doop = dood
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